
Overdenking over Lucas 1: 26-38 
   

     De engel Gabriël kondigt Maria  

     de geboorte van Gods Zoon Jezus aan 
 

1e lied: Hoe zalig is het volk - Psalm 89 (OB)  

 

7 Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort! 

Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't godd'lijk aanschijn voort. 

Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. 

Uw goedheid straalt hun toe; uw macht schraagt hen in ’t lijden. 

Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 

maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. 
 

8  Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 

Uw vrije gunst alleen wordt ere toegebracht. 

Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen, 

door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen. 

Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 

en onze Koning is van Isrels God gegeven. 
 

Bijbel: Lucas 1:26-38 (NBV21) – Aankondiging van de geboorte van Jezus 
 

26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea,  
27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette,  

een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd.  
28 Gabriël ging haar huis binnen en zei:  

‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’  
29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg 

zich af wat die begroeting te betekenen had.  
30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, 

God heeft je zijn gunst geschonken.  
31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen.  
32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en 

God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal Hij 

koning zijn over het volk van Jakob en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 
34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen 

gemeenschap met een man.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je 

komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom 

zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36 Luister, 

ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, 

ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar 

zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: 

laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 

 

Advent  
Week 2 



Overdenking:   De engel Gabriël kondigt Zacharias de geboorte van  

     Gods bode Johannes aan 
 

Opnieuw komt Gabriël, Gods engel, naar de aarde.  

Vorige keer zagen we hem bij de oude priester Zacharias in de tempel in Jeruzalem. 

Daar kondigde hij aan, dat zijn vrouw Elisabet zwanger zou worden van een zoon. 

Die Johannes zou bode voor de komende Heer worden. Het maakte hem sprakeloos. 

Inmiddels was Elisabet vijf maand zwanger (Luc. 1:24).  

Een half jaar later verschijnt Gabriël opnieuw. Nu in Galilea, in het dorpje Nazaret 

aan Maria, die uitgehuwelijkt is aan Jozef. Weer zet Gabriël een leven op de kop. 

Eerst al een bejaarde vrouw, nu een meisje van zo’n 15-16 jaar. En hoe! 
 

De engel komt onopgemerkt haar huis. Als hij gaat spreken, schrikt Maria enorm!  

(Misschien net als m’n vrouw, die altijd schrikt als ze me niet heeft horen binnen-

komen). Maria schrikt niet zozeer van wie ze zíet, maar van wat de engel zégt: 

‘Gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ (v. 28) 

 

Een engel op bezoek - dat betekent in de Bijbel dat er iets zal gebeuren! Maar wat?  

Ze kent de verhalen van engelen die verschenen aan Abraham, Lot, Gideon, Elisa. 

Ze schrikt ervan, vraagt zich af wat ‘t betekent: ‘Begenadigd? Welke genade dan? 

En dacht ze bij ‘De Heer is met je?’ soms aan Gideon, Samuël en David, tegen wie 

óók gezegd werd: ‘De Heer is met je.’ Maria voelt goed aan: er gaat iets gebeuren.  

 

Ook nu zegt de engel: ‘Wees niet bang, Maria’. Om dan te vertellen, waarmee God 

haar genade zal geven. In één adem vertelt hij haar Gods nieuws: ze zal zwanger 

worden, een zoon krijgen die ze Jezus (God redt) moet noemen. Hij zal een groot 

man worden: Zoon van de Allerhoogste, eeuwige koning op de troon van David.  

(v. 31-33) De engel spreekt taal als van de profeet Jesaja (7:14): ‘De jonge vrouw is 

zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël (God met ons) noemen.’  
 

Een storm van gedachten breekt los in haar: Wat wil God? Wat moet ik? En hoe 

dan? Ik ben nog maagd. Dit is ongehoord! Heb ik wel iets te willen tegenover God? 

Wat zullen mijn ouders, Jozef en andere mensen wel niet zeggen?  

Maria stamelt: ‘Hoe dan? Ik heb nog geen gemeenschap met een man.’ (v. 34) 

Geen vraag uit ongeloof, zoals bij Zacharias, maar uit verwondering. 
 

Gabriëls antwoord is wonderlijk én 

mysterieus: ‘De Heilige Geest zal over je 

komen en de kracht van de Allerhoogste zal je 

als een schaduw overdekken. Daarom zal het 

kind dat geboren wordt, heilig genoemd 

worden en Zoon van God.’ (v. 35)  

Het geheim van God die mens werd - Immanuël - wordt teer omschreven. Ook 

vertelt hij over haar oude familielid Elisabet: ‘Voor God is niets onmogelijk!’ (v. 37) 

De engel vraagt niet of ‘t Maria uitkomt of dat ze er blij mee is. Wat doet Maria? 



Ze denkt na en beseft dat God iets groters bedoelt dan ‘kindergeluk’. Dan zegt ze: 

‘De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’ (v. 38)  

Wat een geloofsantwoord! Geweldig!  
 

Maar dan… is ze ineens weer alleen.  

Alleen met haar leven dat helemaal op z’n kop zal komen te staan.  

Alleen ook met die woorden in haar hoofd: Gegroet, Maria, je bent begenadigd.  
 

Ja, de engel is weg, maar… God blijft! En die groet van de engel ook. 

Gegroet: in het Latijn Avé Maria, in het Grieks een woord met de kleur van: verheug 

je. Een blije groet dus, versterkt door dat andere: dat God haar gunstig gezind is. 

Maria was echt niet vromer of beter dan andere meisjes. Nee, God koos haar en 

schonk haar zijn genade. En omdat de engel haar dat twee keer zegt (v. 28, 30), 

durft ze ‘t aan die genade te ontvangen. Maria stelt zich met hart en ziel én 

lichaam beschikbaar aan God. Niet alleen voor haar eigen geluk, maar ook voor dat 

van onnoemelijk velen, die haar kind later als Redder zullen ontvangen. 
 

Elke kind dat geboren wordt is een genade, 

een geschenk. Dat hebben velen van u ook 

mogen ervaren.  

Dat Maria moeder van Jezus mag worden, 

gaat alleen nog veel dieper. Haar kind is 

tegelijk Gods Zoon én ook haar en onze 

toekomstige Redder! In Jezus komt God  

heel dichtbij: de Heer is met haar en zelfs  

negen maanden in haar. 
 

Maria’s reactie is prachtig! Zo reageert iemand die God durft te geloven, ook als 

het oog niet ziet. Ook al overziet ze lang niet alles, wat dit nieuws kan meebrengen. 
 

Geloven is zo: doen wat er gedaan moet worden, erop vertrouwen dat ‘t goed 

komt. Want God is erbij. Je bent in goede handen. Daar vertrouwt ze op. 

Zo gaat Maria om met wat de engel zei: ‘Gegroet, je bent begenadigd.’  
 

Wat is dat mooi, ook voor ons vandaag. Net zo min als Maria hoef je niet éérst aan 

allerlei eisen te voldoen om Gods genade te ontvangen. Wie zou dat ook kunnen?!  

Geloven is niet zeggen: ‘Heer, kijk, dit heb ik allemaal gedaan, gezegd en geloofd.’ 

Geloven is juist: erop vertrouwen dat het allemaal van Gód komt.  

Daarom moest Jezus ook geboren worden, want in Hem schittert Gods genade. 
 

Wees gegroet, Maria. Vul in plaats van ‘Maria’ ook maar uw eigen naam in!  

God wil óók u genade geven, ook als het leven soms eenzaam, moeilijk, oneerlijk, 

pijnlijk of ingewikkeld is geworden door ziekte, ouderdom, verlies of wat ook.  

Wie dan met Maria zegt: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat U 

hebt gezegd’, zal merken: ook nu ik oud ben, kan God mij gebruiken en is Hij erbij.  

Amen 



2e lied: Er is een roos ontloken - Gezang 132 (LvdK)  

 

1 Er is een roos ontloken / uit barre wintergrond,  

  zoals er was gesproken / door der profeten mond.  

  En Davids oud geslacht  

  is weer opnieuw gaan bloeien / in ‘t midden van de nacht. 

 

2 Die roos van ons verlangen, / dat uitverkoren zaad,  

is door een maagd ontvangen / uit Gods verborgen raad.  

Maria was bereid,  

toen Gabriël haar groette / in ‘t midden van de tijd. 

 

  3 Die bloem van Gods behagen / heeft, naar Jesaja sprak,  

  de winterkou verdragen / als allerdorste tak.  

  O roos als bloed zo rood,  

  God komt zijn volk bezoeken / in ‘t midden van de dood.  

 

Gedicht:  Cobie Verheij-de Peuter, ‘De Engel Gabriël’ (2001)  
    Bron: www.gedichtensite.nl, gepubliceerd 16 juni 2005 
 

Ik ben de Engel Gabriël, 

luister, wat ik u allen vertel: 

 

Pro Deo 

mocht ik naar Maria gaan 

om haar de boodschap 

van God te laten verstaan: 

 

“Maria, meisje, jonge vrouw, 

de keuze van God viel op jou. 

Jij, een maagd en zo gewoon, 

jij mag baren Gods eigen Zoon. 

 

De loper wordt niet voor je uitgelegd, 

je leven wordt door God verlegd. 

Als een pelgrim zul je  

naar Bethlehem gaan. 

Daar zal geen wieg, 

maar een kribbe staan. 

Je zult hem baren in een stal, 

Gods Zoon  

die de mensheid bevrijden zal. 

 

Ik ben de Engel Gabriël. 

Maria, luister wat ik u voorspel: 

 

Gods woorden zijn áltijd waar 

en over ruim 2000 jaar 

zul je op de wereld 

nog altijd kunnen horen 

dat Gods Zoon uit een maagd 

is geboren  

om te zijn en worden tot 

Verlosser - Zoon van God.” 

 

Gloria in Excelsis Deo 

mijn boodschap is 

Pro Deo! 
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