
 

Overdenking over Lucas 11: 1-13  
           

  Bidden om gewas en arbeid 

  in een onzekere tijd  
 

1e lied:  Heer, maak mij werktuig van uw vrede - Eigen vers bij een gebed,   

        toegeschreven aan Franciscus van Assisi;  

        zie: LB 2013, p. 1355. | Melodie: Psalm 140   

         

1 Heer, maak mij werktuig van uw vrede: / waar haat is dat ik liefde ben. 

Waar schuld is, dat ik zal vergeven, / bij tweedracht dat ik eenheid breng.     

 

2 Laat mij bij dwaling waarheid spreken, / bij twijfel woorden van geloof.  

Waar wanhoop is de hoop aansteken, / en licht waar duister leven dooft. 
 

3 Doe bij verdriet mij woorden vinden, / die vreugde geven in de nood.    

Laat naasten mogen ondervinden, / dat ik wil komen met uw troost. 
    

4 Niet dat men eerst mij moet begrijpen, / maar dat ik anderen begrijp. 

Niet dat ik eerst geliefd wil worden, / maar naasten graag mijn liefde reik. 
 

5 Want, Heer, wie geeft, die zal ontvangen; / wie zich vergeet, krijgt vindenstijd. 

En wie vergeeft, ontmoet genade. / Wie sterft, die leeft in eeuwigheid. 

 

Bijbel: Lucas 11: 1-13 (NBV21)  Het gebed 
 

1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei een van 

zijn leerlingen tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn 

leerlingen geleerd heeft.’ 2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: 

  “Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. 
3   Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 
4   Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen  

  die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.”’ 
5 Daarna zei Hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in 

de nacht naar hem toe gaat en dan zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6 want een 

vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.”  
7 Stel nu dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn 

kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.”  
8 Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en ‘t hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij 

wel opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt, en hem alles geven wat hij 

nodig heeft. 9 Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je 

zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want ieder die vraagt 

ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.  



 
11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om vis vraagt, in plaats daarvan een 

slang geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als jullie dus, slecht 

als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de 

Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen!’ 

 

Overdenking:  Bidden om gewas en arbeid in een onzekere tijd 
 

Woensdag is het Biddag voor gewas en arbeid; veel kerken houden dan een dienst.  

Voor gewas: voor alles wat ingezaaid wordt op de 

akkers: aardappels, groenten; voor alles wat geteeld 

wordt in kassen (tomaten, komkommer) en fruitbomen; 

voor vee en vissen. Nodig, want daardoor kunnen wij 

eten en drinken, én ook andere mensen te eten geven. 
 

We bidden ook voor arbeid. U hoeft al jaren niet meer 

te werken en krijgt AOW. Maar daarom bidden we wel voor wie nu voor ons werken.  

Zichtbaar, zoals voor wie werken in de thuiszorg, verpleeghuizen en ziekenhuizen.    

Ook minder zichtbaar: voor mensen die bij winkels werken waar we de producten 

van halen; voor de overheid, bedrijven, mensen in de gezondheidszorg en bij het 

onderwijs. Voor politie en militairen. Voor ieder die een steentje bijdraagt aan onze 

levenstandaard en veiligheid. Zodat we kunnen leven. 
 

Dat bidden doen we in een bijzonder spannende tijd van toenemende onzekerheid. 

Amerika is handelsoorlogen begonnen en ook in Europa zullen we dat gaan merken.  

Datzelfde Amerika trekt de handen af van Oekraïne, waardoor de kans op een 

rechtvaardige vrede afneemt. Defensie gaat ons veel meer kosten. Wat gaat dat 

betekenen voor de lonen, uitkeringen en pensioenen? Voor onze veiligheid?   
 

Is dan Lucas 11 niet een vergissing?! We horen Jezus’ leerlingen vragen: leer ons 

bidden. Wat doet Jezus? Hij leert ze het ‘Onze Vader’! Maar dat kennen wij al lang! 

Op biddag gaat ’t toch om praktische zaken, en niet om geestelijke dingen?  

Wat heeft de Heilige Geest te maken concrete dingen als gewas en arbeid, met 

aardappels en werk, met gezondheid en veiligheid? 
 

Jezus leert ze eerst een reisgebed, want dat is het Onze Vader (v. 4-6). 

Bid dat Gods naam geheiligd wordt, dat Gods rijk komt en zijn wil gedaan wordt. 

Jezus leert ze ook praktische dingen te vragen: bid ook om brood, om vergeving en 

om bescherming. Want de weg naar Gods rijk is een lange en soms moeilijke reis. 

Daar heb je hulp en steun bij nodig. En die is er, zegt Jezus: ‘Als jullie bidden zeg 

dan: (onze) Vader (in de hemel)!’ Ons gebed tot Vader mag vol vertrouwen zijn.  
 

Jezus maakt dat concreet in de twee gelijkenissen. De eerste vergelijking (v. 5-8): 

Stel: een vriend van jullie komt middernacht langs, maakt je wakker en zegt:  

“Ik heb onverwacht bezoek gekregen. Ik heb niks meer in huis. Heb jij wat voor mij?” 

Op die vraag verwacht je geen negatief antwoord, geen ‘nee’; het is toch je vríend?! 



 

Jezus zegt: zo mogen ook jullie aankloppen bij God.  

Vrijmoedig mag je God bidden voor alles wat je nodig hebt onderweg. Want dát zijn 

we: onderweg: niet alleen soms naar een of andere activiteit hier, naar 

(klein)kinderen, winkels of het ziekenhuis, maar óók: onderweg naar Gods rijk. 

Daarbij ontmoeten we soms tegenslag, afnemende krachten, ziekte, sterven, enz.  

We kunnen soms anderen niet helpen, omdat ‘t ons ontbreekt aan kracht, moed, 

gezondheid, middelen.  

Maar… als wij anderen niets kunnen voorzetten, mag je je tot God wenden!  

Jezus zegt: van je hemelse Vader mag je nog méér verwachten dan van een vriend. 

Hij is de beste Vader, beter dan je denkt. 

 

Dan geeft Jezus nog een tweede vergelijking (v. 11-12).   

Welke váder zou zijn kínd, als ‘t om een vis vraagt, een (giftige) slang 

geven? Of een (giftige) schorpioen als het om een ei vraagt?  

Kijk, een vriend kun je nog eens iets weigeren, maar.. je kind?  

Vaders en moeders mogen in hun zorg iets laten zien van hoe de hemelse 

Vader zorgt. Jezus gaat ervan uit dat ouders goede zorg geven (v. 13). Maar  

er staat niet dat een vader altijd een vis of ei geeft, als de zoon daar om vraagt! 

 

Zo leert Jezus ons iets belangrijks: als wij God om een “vis” of “ei” vragen, mag je 

er niet automatisch vanuit gaan dat God ons ALTIJD geeft wat wij vragen.  

Zoals een aardse vader soms redenen heeft waarom hij iets niet geeft, zo ook God. 

Maar hij heeft ‘m in elk geval GEEN slang of schorpioen. Daarmee bedrieg je je kind. 

Een goede vader doet dat niet, zegt Jezus. En God al helemaal niet! Hij is eerlijk, al 

begrijpen we Hem niet altijd. Toch is Hij de beste Vader, beter dan je denkt!  

 

Is dat niet makkelijk gezegd? Jezus zegt (v. 9-10): bid en u zal gegeven worden, zoek 

en u zult vinden, klop en er u worden opengedaan. Maar wij ervaren dat vaak niet. 

Ook Jezus kreeg niet altijd wat Hij aan zijn Vader vroeg: de lijdensbeker ging Hem 

niet voorbij. (Luc. 22:42) En Paulus werd niet verlost van de doorn in zijn vlees. (2 Kor. 

12:8) Ook u kunt voorbeelden hebben, waar u God om vroeg en het toch niet kreeg. 

Om dan toch te bidden, te vragen - ook op biddag - kan heel moeilijk zijn.  

 

Maar wat zegt Jezus aan het slot, bij die tweede vergelijking? (v. 13):  

‘Als jullie, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer 

zal jullie Vader dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.’  

 

Wat hebben we daaraan in deze week van biddag voor gewas en arbeid? 

Dit: God geeft inderdaad niet altijd wat wij bidden, waarvoor we aankloppen. 

Maar wél geeft Hij altijd ons zijn Heilige Geest. Hij geeft Zichzelf. 

De Geest is toch God in ons, de Trooster die altijd in de gelovigen zal zijn.  

Laten we dat vasthouden, en niet blijven steken in wat we vragen en soms niet 

krijgen. Hij troost en sterkt ons, ook als God niet alles geeft, maar wel Zichzelf! 

Amen 



 

2e lied:  Zoek eerst het koninkrijk van God – Lied 58 (ELB = Opwekking 40 = WK 249)  

 

1 Zoek eerst het koninkrijk van God / en zijn gerechtigheid, 

en dit alles ontvangt u bovendien. / Hal-le-lu, hal-le-lu-ja. 

Refrein:  Halleluja, hal-le-lu-ja. / Halleluja, hal-le-lu, hal-le-lu-ja. 

 

2 Men kan niet leven van brood alleen,  

maar van ieder woord  

dat door de Heer gesproken wordt.  

Hal-le-lu, hal-le-lu-ja.           

Refrein:   Halleluja, hal-le-lu-ja.  

      Halleluja, hal-le-lu, hal-le-lu-ja. 

 

3       Bid en u zal gegeven zijn, / zoek en u zult het vinden, 

klop en de deur zal voor u open gaan. / Hal-le-lu, hal-le-lu-ja.      

Refrein:   Halleluja, hal-le-lu-ja. / Halleluja, hal-le-lu, hal-le-lu-ja. 

 

Gebed 

 

Vader in de hemel,  

Leer ons te blijven bidden, zodat wij U blijven zien als de bron van álle, ja, van óns leven.  

Help ons te blijven geloven in een wereld waarin het soms zo moeilijk is U te blijven zien. 
 

Er is veel onzekerheid en onveiligheid in binnen- en buitenland. Er zijn veel zorgen. 

Wilt U zo voor ons zorgen, dat we krijgen wat we nodig hebben om te leven en U en de 

naaste te dienen. Leer ons tevreden te zijn met wat we echt nodig hebben.  

Dan bidden wij niet om rijkdom, om een groot vermogen of om allerlei aardse schatten. 

Nee, wij bidden U om vertrouwen, volharding, hoop, die ons helpen om tegenkrachten van 

angst, onrust en verdeeldheid aan te kunnen. 

Here, wij vragen U bovenal om uw Geest; U hebt ons beloofd die altijd te zullen geven.  

Uw Geest verzekert ons dat we uw geliefde kinderen zijn; dat U voor ons zorgt, zoals ook 

wij dat deden voor onze kinderen. Uw Geest geeft hoop bij wanhoop, licht in het duister. 
 

Wij bidden U om vruchtbaarheid voor het land, zodat de gewassen mogen groeien.  

En we bidden om zegen op alle werk dat in zoveel sectoren gedaan wordt: de bouw,  

het onderwijs, de overheid, bedrijven en winkels, teveel om op te noemen.  

Zegen alle werkers in de zorg: helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en vrijwilligers. 

En ook artsen, apothekers, chirurgen, specialisten, psychologen, enz. 

Wil geven dat in de wereld de zachte krachten van vrede, wijsheid en liefde het mogen 

winnen van oorlog, eigenbelang en haat.  

Geef ons moed, als die ons ontbreekt; kracht als moeheid ons kwelt, vrede als het woelt. 

Hoor ons aan als uw eigen kind, in Jezus’ naam, amen. 
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