
 

Overdenking over Deuteronomium 30: 11-20    
         

Kiezen voor God is:  

  Hem liefhebben, luisteren en loyaal zijn  
 

1e lied: Het levend woord en hoog gebod - Eigen lied bij Deuteronomium 30: 11-16  

   Mel: Psalm 113 | Alternatief voor LvdK 7/LB 316, ‘Het woord dat ten leven riep’ 
 

1 Het levend woord en hoog gebod, / ontvangen van uw HEER en God,  

  is niet te zwaar voor aardse mensen. / Het ligt niet buiten uw bereik, 

  maar geeft u hier een goede kijk / op leven naar Gods wil en wensen. 
     

2 Het is niet in de hemel ver, / zodat u achter maan of ster  

het halen moet om na te streven. / Ook is het niet van overzee, 

zodat u zegt: ‘Ik neem het mee, / maak het bekend, zal ernaar leven.’  
 

3 Welnee, het woord is heel dichtbij, / is in uw mond en maakt u vrij. 

God heeft het in uw hart geschreven, / opdat u doet wat God graag ziet. 

Dan ligt er hoop in het verschiet: / een rijk gezegend, eeuwig leven.  
 

Bijbel:  Deuteronomium 30: 11-20 (NBV21)  
 

11 De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet 

buiten uw bereik. 12 Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt 

voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat 

wij ernaar kunnen handelen?” 13 Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u 

hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze 

ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 14 Nee, die geboden zijn 

heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart; u kunt ze volbrengen. 
 

15 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, 

tussen leven en dood. 16 Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw 

God, door Hem lief te hebben, door de weg te volgen die Hij wijst, en zijn geboden, 

wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, 

en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 
17 Maar als u Hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat 

verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, 18 dan zeg ik u op 

voorhand dat u te gronde zult gaan. Dan zal u aan de overkant van de Jordaan,  

in het land dat u in bezit zult nemen, geen lang leven beschoren zijn.  
 

19 Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen 

leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst 

en die van uw nakomelingen, 20 door de HEER, uw God, lief te hebben, Hem te 

gehoorzamen en Hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het 

land dat Hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’ 



 

Overdenking: Kiezen voor God is Hem liefhebben, luisteren en loyaal zijn 

 

40 jaar terug was Mozes met het volk Israël uit Egypte gegaan, op weg naar het 

beloofde land. God had hen daar bevrijd uit de slavernij. U weet hoe ‘t verder ging.  

Al snel begon Israël in de woestijn te mopperen op Mozes en God. Het volk wilde 

zelfs terug naar Egypte. Terwijl God hen hemelbrood, vlees, water en schaduw gaf.  

 

Ook had de HEER hen bij de berg Horeb Tien Geboden (Ex. 20) gegeven, met allerlei 

regels en voorschriften. Maar ze maakten, zoals ze in Egypte gezien hadden, een 

gouden afgodsbeeld van de HEER. Toen ze bij het beloofde land waren, geloofden 

ze niet de twee spionnen, die Kanaän hadden verkend en zeiden: ‘We kunnen dat 

land gemakkelijk aan.’ (Numeri 13:30) Nee, ze geloofden de tien spionnen, die zeiden 

dat Kanaän te sterk was. Dat was een motie van wantrouwen tegen God.  

Daarom liet de HEER hen 40 jaar ronddolen in de woestijn. (Numeri 14:33) 

 

Mozes zat mooi met hen opgescheept! Hij zag een hele generatie sterven én een 

nieuwe generatie geboren worden in de woestijn. Nu – 40 jaar verder - is Mozes 

120 jaar. Het volk zal binnenkort de oversteek naar het beloofde land gaan maken!  

Maar niet met Mozes, maar met Jozua. Dat was Gods straf op Mozes’ zonde van 

drift en eigenmachtigheid. Mozes had op de rots had geslagen en gezegd: ‘Zullen 

wij water voor u uit deze rots doen komen?’ (Num. 20), en niet: ‘Zal God dat doen’?   

 

In Deuteronomium houdt Mozes Israël nog eenmaal Gods wetten en voorschriften 

indringend voor. Hij heeft Gods straf geaccepteerd, al zegt hij fijntjes dat het ook 

door Israëls schuld was dat de Heer kwaad op Mozes was geworden. (Deut. 3:26) 

 

Mozes mag dus niet mee, maar wel mag hij een blik op het land werpen.  

Hij mag de luister én de verzoeking van het beloofde land zien. 

De luister: het is een mooi land, vruchtbaar, een land van melk en honing. 

Maar ook de verzoeking: de afgodendienst zit daar diep en vormt een gevaar. 

De God van Israël is een God die lééft en spreekt. Hij kan en wil niet afgebeeld 

worden. Afgoden zijn het werk van mensenhanden: zij leven niet.  

De HEER is de lévende God, die hoort en handelt.  

Dat had Hij dat laten zien. Wie de levende God dient,  

zal léven; wie de afgoden dient, zal sterven. 

 

Mozes dringt tegen het einde van zijn boek aan op kiezen 

voor God: ‘Kies het goede, niet het kwade, kies voor het 

leven, niet voor de dood.’ (Deut. 30:15,19) 

Hij geeft ook aan hóe dat leven eruit ziet: ‘Kies voor het 

leven, door de HEER, uw God, lief te hebben, te gehoorzamen 

en Hem toegedaan te blijven.’ (v. 20) 

In 3 werkwoorden met 3x een L: liefhebben, luisteren, loyaal zijn.  

Dat vraagt God van ons.  



 

Ja, het is een opdracht voor Israël: heb de HEER, je God, lief!  

Zou dat ook niet gelden voor ons? Dat wij Hem liefhebben en met/voor Hem leven. 

Omdat Hij ons éérst heeft liefgehad en bevrijd. (1 Joh. 4:10)  

God geeft wat Hij vraagt: liefde. Door zijn levend Woord - Jezus Christus - en door 

zijn Geest is Hij dichtbij gekomen. Niet onbereikbaar ver weg, maar dichtbij: in onze 

mond, in ons hart (Deut. 30:11; vgl. Romeinen 10:14). Dáár wil Hij met zijn liefde wonen.  

Zodat wij Hem ook liefhebben met hart en ziel. (v. 2,10) Gods geboden doen kan niet 

zonder liefde. Jezus: ‘Wie Mij liefheeft, houdt zich aan mijn geboden.’ (Joh. 14:15)  

 

Bij liefhebben hoort ook gehoorzaam luisteren: ‘Ik wil graag doen wat God zegt, als 

mijn antwoord op zijn woord.’ Daarom spreekt Mozes over de stem van God: lúister 

naar Hem (v. 8) en dóe zijn geboden. Die zijn niet te zwaar of te ver. (v. 11)  

Een echo geeft eeuwen later Johannes, als hij zegt: Die geboden zijn ‘geen zware 

last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld.’ (1 Joh. 5:3-4) 

 

Liefhebben en luisteren, ze komen samen in het derde woord: loyaal zijn. 

‘De Heer toegedaan zijn’ staat er. Daar zit hetzelfde woord in, dat God gebruikte in 

Genesis, als Hij over de diepe levenseenheid en liefde van man en vrouw zegt:  

‘Een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen.’ (Gen. 2:24, 

NBG) Datzelfde woord gebruikt Mozes hier voor die nauwe verbondenheid met God: 

dat we ons aan Hem hechten. Of wel: Hem loyaal/ trouw blijven. 

 

Mozes stelde Israël voor de keus: wat kies je:  

voor het leven of voor de dood?  

Nog altijd hebben ook wij met die keus te maken.  

Waarom zouden wij voor het leven kiezen?  

 

Omdat God ook nú al de God van het leven is.  

‘Omdat’: dat ziet op Gods geschenk aan ons, in Christus. Uit genade is Hij voor ons 

‘de opstanding en het leven’; ‘de weg en de waarheid’, enz. (Johannes 11:26; 14:8) 

Helemaal Gods initiatief. 

 

In de tweede plaats: Opdat God ons leven is.  

‘Opdat’: dat ziet op ons antwoord op Gods initiatief.  

Waar leef je voor? Waar kiest u voor? Dood en leven, kwaad en goed – ze zijn geen 

gelijkwaardige grootheden. Nee, het één is positief, het ander negatief.  

God wil het góede: dat we Hem volgen en het leven kiezen. Hoe ouder je wordt, 

des te meer lijkt het leven te verschrompelen. Maar leven is méér dan uw leeftijd.  

Leven is kiezen! Het is geloven dat God trouw is en niet loslaat wat zijn hand begon. 

Eens zal onze hand onze naasten moeten loslaten, maar Gods hand laat ons niet los!   

Ook voor u - met uw 70/80/90 of zelfs 100 jaar – is die oproep bestemd: kies voor 

het léven. Heb de HEER, uw God, lief, luister naar Hem en blijf Hem loyaal.  

Dat zal u en uw naaste goed doen! 

Amen 



 

2e lied: Welzalig wie de rechte wegen gaan - Psalm 119 (LvdK)  

 

1 Welzalig wie de rechte wegen gaan, / wie in de regels van Gods wijsheid 

treden. / Zalig wie zijn getuigenis verstaan, / van ganser harte zoeken  

naar zijn vrede. / Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.  

De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 

 

12 Ik klem mij vast aan uw getuigenis. 

 O HEER, laat niet vergeefs mij op U hopen !  

 Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis, 

 Gij doet uw woorden voor mijn ogen open, 

 verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis. 

 Ik zal de weg van uw geboden lopen. 

 

42    Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid 

       mij tot een deel en erfenis gegeven 

       waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt. 

       Uw wet, o HEER, staat in mijn hart geschreven, 

       uw wil doen is mijn lust te allen tijd, 

       U te beminnen is geheel mijn leven. 
 

Gebed 
 

Vader in de hemel, 

Dank U wel dat U, als ‘t om kiezen gaat, de eerste bent die voor het leven, voor ons kiest.   

U neemt óns daar wonderlijk in mee. Zoals uw Zoon Jezus zelf eens zei: ‘Niet jullie hebben 

Mij uitgekozen, maar Ik jullie, opdat jullie op weg gaan en vrucht dragen’ (Joh. 15:16). 

Dank voor uw keus, voor uw woord en gebod dat wij graag willen beantwoorden.  

Laat onze blijvende vrucht mogen zijn, dat wij - ook in onze ouderdom - steeds weer 

ervoor kiezen om U lief te hebben, naar U te luisteren en U trouw, loyaal te zijn.  

U verdient onze aanbidding en toewijding. Stimuleer ons daartoe door uw Heilige Geest.     

 

Kiezen is een groot goed, Here. Dat geldt naar U en naar de mensen om ons heen.  

Dat geldt ook in de politiek. Niet altijd kiezen mensen voor christelijke normen en 

waarden. Vaak gaat ‘t om macht en invloed, grote ego’s en harde standpunten.  

Wij bidden U in deze onrustige tijd om wijsheid en inzicht, barmhartigheid en 

rechtvaardigheid voor wie geroepen zijn om te regeren en te besturen.  

Wees ook ons nabij in onze broosheid en kwetsbaarheid.  

Zegen en sterk ons als we het moeilijk hebben. Wanneer geliefden ons dreigen te 

ontvallen, sterk ons met uw bijstand in ons verdriet en droog onze tranen.  

Amen 
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